
Het Belang Van 
Wilderen

Boer Wil neemt je mee op avontuur

Dag lieve kampvrienden!
Boer Wil hier — jullie vrolijke gids op
een splinternieuw kampavontuur! 🧢🐓
Deze krant zit boordevol belangrijke
info én leuke weetjes, en ik neem je er
met plezier even mee doorheen.
Je komt te weten waar we naartoe
gaan, wanneer het kamp plaatsvindt,
hoe je je inschrijft, wat het kost én wat
er allemaal in je valies moet. Handig,
toch?

Ik geef je ook een paar slimme Tips &
Tricks mee, zodat jij straks helemaal
klaar bent om er een geweldig kamp
van te maken. En om het je nóg
makkelijker te maken, heb ik een
handige checklist opgesteld – zo
vergeet je zeker niets.
Mijn boerenvrienden sturen je
trouwens een persoonlijke uitnodiging
– eentje voor elke groep. En psst…
ergens in deze krant zit ook een geheim
verstopt: het grote kampthema! Ga jij
het vinden?
En natuurlijk: alle contactgegevens van
de leiding vind je achteraan.
Superhandig als mama of papa nog iets
wil vragen.
Veel leesplezier, kampmaatje!
Boer Wil �



Kampplaats 

Boer Wil brengt ons naar… de Bosgeus in Nieuwkerke! 🌾🐷
Dag lieve Wilduraantjes!
Boer Wil zadelt zijn tractor op, want dit jaar trekt hij met jullie richting het
prachtige Nieuwkerke! Daar wacht een splinternieuwe kampplaats op ons: De
Bosgeus – een plek vol avontuur, plezier en natuurlijk… een snuifje boerderijmagie!
🐮🌻
Wat je daar kan verwachten? 
🌽 Boerenestafettes tussen de hooibalen
🐔 Wakker worden met het gekraai van onze kamp-haan
🐄 Een mysterieuze boerderijzoektocht langs velden en
bossen
🥕 En misschien... een nachtspel in het donker met Boer Wil
zijn verdwenen klompen!?
Pak je overall al maar in, oefen je boerengeluidjes en zet je
beste kampschoenen klaar, want Kamp 2024-2025 wordt één
groot plattelandsfeest!
Tot in de Bosgeus, kameraden van de wei!
 – Boer Wil 🚜

Waar neemt Boer Wil de Chiro mee naartoe?



Belangrijk info 
Adres van Boer Wil 

We beleven drukke dagen vol plezier en
spelletjes, maar wij proberen jullie 
een beetje op de hoogte te houden en
mee te nemen gedurende het kamp via
sociale media. Zijn er dringende vragen
dan kan je rechtstreeks de
groepsleiding contacteren:
Margot (+32 468 18 11 12) &
Karen (+32 487 21 84 06)
Indien je alvorens vertrek vragen hebt,
kan je een mailtje sturen naar
groepsleiding@chirowilduraantjes.be.

 Dranouterstraat 24, 8950 Heuvelland
De bosgeus

Contactgegevens die Boer
Wil achterlaat voor
dringende vragen 

Waar verwacht Boer Wil de
valiezen?
Op 10 juli tussen 19u en 20u is het de
bedoeling dat je de koffer van je kind
brengt naar het chirolokaal, zodat we
deze kunnen inladen op de camion.

Prijs + Inschrijven
Je kan je zoon/dochter vanaf nu inschrijven
via onze webiste ‘chirowilduraantjes.be’. Deze sluit op 12 juni, dus wees snel!
De prijs is €150 voor het eerste kind, 
€140 voor het tweede kind en €130 voor het derde kind.



Belangrijke info 
Kamp bij Boer Wil gaat door van 12 juli tot 20 juli

Vertrekdag: 12 juli
We verzamelen in de ochtend om 9u00 op de Veemarkt. Hier vertrekken we met de
bus naar de kampplaats. De bus vertrekt stipt om 9u30, dus wees op tijd! Je kind
neemt dan een lunchpakket mee van thuis.
Let op: De Aspi's vertrekken al op 10 juli op kamp! Zij starten hun avontuur iets
vroeger. Ze krijgen hierover nog verdere info via hun leiding.

Laatste dag: 20 juli
Op deze dag is er de welbekende bezoekdag. Dit houdt in dat we jullie, de ouders of
familie en vrienden, graag uitnodigen op de kampplaats. Jullie zijn allemaal
welkom vanaf 15u voor een leuke rondleiding door je eigen kind, een gezellige
babbel, een gezamenlijke maaltijd én om mee te genieten van het einde van het
kamptoneel.
Daarna mogen jullie je kind mee naar huis nemen — hopelijk met een big smile op
hun gezicht en een hoofd vol verhalen!
Wil je mee-eten?
Dan kan je je inschrijven door een mailtje te sturen naar
bezoekdag@chirowilduraantjes.be of via het formulier dat is bijgevoegd bij de
inschrijving van je kind. Andere familieleden of vrienden zijn ook van harte
welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!
Keuze uit maaltijden:🍟Stoofvlees met frietjes (€14)🍗 Kip met frietjes (€14)
                                        🐟 Zalm met frietjes (€14) 🍔 Hamburger met frietjes (€9)

Ik wil ook geschminkt 
worden!



Boer Wil’s wijze woorden voor een zorgeloos
kamp! 

Amai maat, voor ’t eerst op kamp vertrekken, dat kan al eens aanvoelen
alsof je voor ’t eerst een koe moet melken – een beetje spannend! Maar
maak je geen zorgen, Boer Wil heeft al menig kampvuur gezien en deelt
graag zijn gouden tips & tricks. 🧺🌽

De centen: hoe houd je ’t
financieel vlot op het veld
’t Leven op den boerenbuiten is niet
gratis, en een kamp evenmin. Maar
geen nood:

Sinds 2005 kun je de kampkosten
voor kinderen onder de 12
inbrengen bij de belastingen. Na ’t
kamp krijgen jullie daarvoor netjes
een attestje van de gemeente. Geen
geploeter in de boekhouding dus!
De meeste ziekenfondsen betalen
ook een deel terug. Geef ons het
formulier van je ziekenkas, en wij
vullen dat met veel plezier in –
sneller dan een varken op z’n
voerbak!
Zit je financieel wat krap, geef dan
gerust een seintje aan de
groepsleiding. Boer Wil en co
denken graag mee, discreet en met
een warm hart.

Postduif gezocht? Post naar
huis!

Op kamp schrijven de kindjes graag eens
een brief naar huis – een traditie zo
stevig als een stalmuur!

Geef wat enveloppen mee met een
adreslijstje (of schrijf de adressen er
al op, das pas handig).
Vergeet zeker geen postzegels, want
zonder vliegen die brieven trager dan
een slak met hooikoorts.



Boer Wil’s wijze woorden voor een zorgeloos
kamp! 

Koude nachten? Boer Wil
weet raad!
Ook al lijkt het overdag een bakoven, ’s
nachts in de tent kan het frisjes zijn –
frisser dan een koeienneus in de
ochtend! Daarom:

1.Isolerend matje: Leg een goed
matje op je veldbed. De kou komt
van onderen, net als natte voeten
op de boerderij.

2.Werk in laagjes: Trek liever
meerdere dunne laagjes aan dan
één dikke jas. Zo ben je flexibel als
een jonge geit.

3.Draag een muts: De warmte
ontsnapt het snelst via je hoofd.
Met een goeie muts blijf je zo warm
als stro in de hooizolder.

Naam in de kleren = geen
speurtocht naar verloren
sokken
Boer Wil ziet het elk jaar: T-shirts,
truien en sokken die van eigenaar
wisselen alsof het koeien op een
veemarkt zijn. Schrijf dus de naam van
je kind in de kleren – op ’t etiket
bijvoorbeeld. Dan vinden verloren
spullen sneller hun boerderij terug.

Slimme inpaktrucjes 
“Voor de kleine kalfjes onder ons is
het altijd handig om de kleren per
dag in te pakken! Denk maar aan een
pakketje met ondergoed, een fris T-
shirt, een korte broek en sokken. Da’s
makkelijk én zorgt ervoor dat ge elke
dag proper aan uw stalschoon
begint.”
“Op de bezoekdag richt ik een heus
verloren-varkens-stalhoekje in. Da’s
waar alle verloren sokken, truien en
modderige broeken liggen te
wachten op hun baasje. Kom daar
zeker eens piepen!”



Boer Wil's Boerenbivak Checklist 

⬜ Ondergoed (minstens één voor elke dag, en een paar extra voor de modderige
avonturen!)
⬜ Sokken (bij voorkeur zonder gaten, zodat de geitjes gezellig binnen kunnen
blijven)
⬜ Lange broeken en korte broeken
⬜ T-shirts en truien (vergeet zeker geen WIT T-SHIRT!) 
⬜ Warme trui of fleece (voor de frisse weides in de avondschemering)
⬜ Regenjas of poncho (voor de onverwachte buien die boven de akkers kunnen
opduiken)
⬜ Pyjama
⬜ Stevige schoenen of laarzen
⬜ Slippers of sandalen
⬜ Pet of hoedje tegen de stralende zon (of een charmant boerensjaaltje!)
⬜ Chiro uniform (zeker het ROOD T-SHIRT)
⬜ Zwemgerief

 ⬜ Slaapzak
 ⬜ Hoeslaken en kussensloop 
 ⬜ Isolerend matje tegen de koude grond
 ⬜ Kussen
 ⬜ Knuffel (ook boeren hebben gevoelige harten)
 ⬜ Muts voor 's nachts
 ⬜ Veldbed (voor de oudste groepen die in tenten slapen, de tito’s keti’s en aspi’s

Klaar voor 't avontuur op de hoeve? Vink af wat al in je valies zit!

Welke kledij raad Boer wil aan om mee te
nemen op kamp?

Ook Boer Wil houdt van hygiëne
⬜ Tandenborstel en tandpasta
⬜ Zeep & shampoo (liefst genoeg, anders zijn
het niet alleen de koeien die stinken )
⬜ Handdoek(en) (ook een badhanddoek) 
⬜ Washandjes
⬜ Kam of borstel
⬜ Zonnecrème
⬜ Zakdoeken

Slaapmateriaal voor op de boerderij



Boer Wil's Boerenbivak Checklist 

Wat je beter niet mee neemt!

⬜ Dag rugzakje 
⬜ Zonnebril
⬜ Zaklamp + batterijen
⬜ Identiteitskaart of Kids-ID
⬜ Medicatie (met instructies voor de leiding)
⬜ Zakgeld (5 - 10 euro) 
⬜ Drinkbus en brooddoos 
⬜ Voor de Tito’s en Keti’s een trekrugzak!

Laat uw elektronisch tuig thuis, zoals iPads,
Nintendo’s en laptops – die trekken enkel
de aandacht van onze kippen én de regen
aan!
Waardevolle spullen zoals gouden
oorringen of blinkende kettingen? Die
horen niet thuis tussen het hooi. Ge
riskeert dat de geit ermee gaat lopen.
Snoep? Niet nodig! Als er wat in de valies
zit, verdeelt de leiding dat onder alle
boerderijkinderen. Ge weet hoe gul we zijn
op de hoeve!
Vanaf de tito’s mag de gsm mee in de valies.
Maar bij de kleinste boerenkinderen houdt
de leiding die goed bij, en ge krijgt die
netjes terug op het einde van het kamp.
Laat ook foto’s of spullen die heimwee
kunnen opwekken in uw slaapkamer. Niets
zo lastig als een boerke met tranen in z’n
ogen – ge maakt daar de geiten
zenuwachtig van.

Wat te voorzien voor de post
⬜ Enveloppen met adres
⬜ Postzegels
⬜ Pen

Aan welke dingen denkt Boer Wil niet altijd?



Kampuitnodiging
Beste Ribbels,
Er gonst iets in de stal van Boer Wil… De varkens zijn dolenthousiast, want het
kamp komt eraan! En wie ontbreken er nog? JULLIE natuurlijk!
Boer Wil heeft een hele week vol avontuur voorbereid. We trekken de laarzen aan,
duiken het hooi in en leven als échte boerderijdieren. Met knorrende buikjes gaan
we op zoek naar schatten in 
het stro, zingen we liedjes bij het 
kampvuur en slapen we onder 
een sterrenhemel vol boerensnoetjes.
Dus maak je klaar om te knorren 
van plezier, want dit Chirokamp 
wordt het allerbeste dierenspektakel 
van het jaar!

Zorg dat je erbij bent — zonder jou 
is de stal  niet compleet!

Knor-knuffels,
Je leiding

Boer Wil interviewt de leiding van de Ribbels over kamp 

Het kamp komt eraan en 
wij kakelen van plezier! 🐣 
We gaan spelen, lachen, 
zot doen en misschien zelfs 
wat kippen tegenkomen. 🥚🎉 

Zin om mee te tokken? 
Pak je tas en je beste kamphumeur, 
want dit wordt écht keileuk! 

Tot snel op kamp, 
De (gekke) kippen van de leiding 🐥

Al kakelend roepen de kippen op de Speelclub



Kampuitnodiging

Dag Rakwi’s, 
Trek je boerenoutfit aan, want dit kamp
leven we als échte boer(inn)en in het
gezellige Nieuwkerke! Samen beleven we
een week vol plezier, spel en boerderijpret. 

Wij staan al te popelen om er samen een
onvergetelijk avontuur van te maken!
Tot op kamp!

Boer Wil spreekt klare taal: “De
Rakwi-leiding is klaar voor
kamp op de koeienwei!”

Lama gespot! Tito-leiding redt
de dag
De tito leiding ging op een gewone zondag op kampbezoek, tot er plots iets totaal
onverwachts gebeurde: aan de kant van de weg stond plots een lama. Niet gebonden

niet begeleid, gewoon chillend alsof het de
normaalste zaak van de wereld was.
De tito leidingen Jade, Margot, Robbe en Jozefien
twijfelden geen seconde. Ze sprongen op het dier
(met z’n vieren tegelijk!) en brachten het terug
naar de boer alsof het een ponyritje was.
Bewoners keken verbaasd toe terwijl de vier, al
balancerend, de lama onder controle hielden.
Gelukkig liep het allemaal goed af — en heeft de
Chiro nu een legendarisch kampverhaal om nooit
meer te vergeten!
Deze zomer beloven we: geen lama’s!! (tenzij ze
weer opweg zijn naar de kampplaats😜).
Pak je goed humeur in, je vuile schoenen, en je
beste kamplach, want het wordt weer een kamp
om nooit te vergeten!

Kom jij ook? ❤



Kampuitnodiging
Tijdens een rustige avondwandeling
zagen Keti-leiders Jasper en Justine
iets vreemd: een schaap. Maar niet
zomaar een schaap — dit had
wandelschoenen aan, een drinkbus
vastgebonden aan zijn wol, en stapte
stevig door richting de horizon. Het
had duidelijk een doel," zei Jasper "En 

Kampmysterie groeit: Is het schaap met wandelschoenen
de gids van de Keti’s?

een beter wandeltempo dan sommige Ketis," voegde Justine toe. Volgens geruchten
is dit schaap al eerder gespot — altijd nét voor kamp. Sommigen zeggen dat het de
weg toont naar een legendarisch mooie tweedaagseplek. Jasper en Justine zijn van
plan het mysterie te ontrafelen. Maar ze doen dat niet alleen. 

Keti’s, trek je stapschoenen aan. Het avontuur roept. 

Aspi’s maken zich klaar voor kamp: avontuur, mysterie…
en ezels?
De rugzakken worden stilaan gevuld, de slaapzakken uitgerold en de spanning
stijgt: het Aspis-kamp komt eraan! Binnenkort trekken we er met z’n allen op uit  

voor een kamp vol fun, vriendschap en
verrassingen. Wat er precies op het programma
staat, blijft voorlopig top secret… Maar één ding
is zeker: er doen geruchten de ronde over een
ontmoeting met echte ezels. Gaan we ze
verzorgen? Versieren? Of moeten we er zelfs
tegen racen? Wie weet! 
Wat wél vaststaat: dit kamp wordt een knaller.
Bereid je voor op knotsgekke spelletjes,
kampvuurverhalen, slap gelach in de tent en
misschien – heel misschien – een
onverwachte ezel in je team. 

Zorg dat je erbij bent, want de Aspi’s gaan op kamp… en het wordt legendarisch!



Contactenlijst

De nummers van de Ketileiding
waren voor Justine +32 495 43 23 46
en Jasper  +32 497 24 64 10

De dieren van Boer Wil kunnen praten!
De dieren van boer Wil kunnen ineens praten en maken van de gelegenheid gebruik
om luidkeels de contactgegevens van alle leiding te roepen! 

Ik weet de nummers van de
Ribbelleiding goed. Voor Karen haar
is  dat +32 487 21 84 06 en Marieke

dacht ik +32 468 29 68 49, voor Lauren
het nummer +32 488 90 00 04 en Niki

haar nummer is +32 484 63 77 38

Van de Speelclub is Yorben zijn +32 468 48 46 17 
Julie was +32 468 30 98 11 en 
Sofian zijn +32 493 68 38 70 en die van Maaike
was +32 468 43 44 55

Rakwileiding hun
telefoonnummers waren van
Thibault: +32 468 27 78 45 die
van Luna: +32 468 24 97 77 ik
dacht Ferre +32 484 24 93 97
en Xander: +32 478 31 95 38

Bij de Titoleiding is dat
 voor Robbe +32 489 22 78 55

en Jade was +32 487 80 56 62,
Margot haar +32 468 18 11 12

en voor Jozefien was de
nummer +32 468 5 497 00

Die van de Aspileiding kan ik ook
opnoemen. Voor Kylian: +32 471 26 46 22
en dan heb je Kasper: +32 468 20 65 85
ook Arne (Onde)zijn is +32 468 23 84 11
en die van Kobe +32 494 66 00 37



Kampthema...

Wel, kameraadjes van Chiro Wilduraantjes… ‘t is gebeurd!
Ik heb lang gezwegen, als een koe die haar tong kwijt is, maar nu is het tijd om met de

klompen op tafel te slaan: ’t kampthema van dit jaar is... DE BOERDERIJ! Jawel, ge
hebt het waarschijnlijk al door tussen de mesthopen van tips en de stallen vol

geheime hints, maar ik – Boer Wil – ben dit jaar de officiële kampmascotte én stiekem
ook het kampthema.

We gaan van Nieuwkerke een ware boerenbende maken: varkens die brieven schrijven,
kippen die hun valiezen pakken, koeien die nachtkledij in laagjes dragen… en dat

allemaal onder mijn alziend boerenoog.
Vergeet de zonnecrème niet tussen de melkflessen, pak uw ‘boerenverstand’ zeker in,

en kom met volle goesting naar onze hoeve in de velden. Want zeg nu zelf: wat is er
beter dan een kamp vol modder, melk en megaveel plezier?

Dus trek uw stapschoenen aan (of laarzen als ge echt in thema wilt blijven), geef uw
ouders een boerengroet, en laat u leiden door de geur van vers hooi en avontuur.

 ’t Belooft een kamp te worden om wild van te worden… of eerder: wilduraantjes van te
worden!

Met een ferme boerengroet,
 Boer Wil

Boer Wil weet het wel...



Help boer Wil met zijn dieren

1. Ik ben een dier dat elke ochtend
kakelt.
2. Wat legt een kip?
3. Ik ben een dier dat melk geeft.
4. Hier slaat Boer Wil al zijn materiaal
op.
5. Hiermee kan ik hooi verplaatsen
6. Ik ben een dier dat graag in de
modder rolt.
7. Ik ben een dier dat balkt.
8. Ik ben een dier waar je op kan rijden.
9. Ik ben een dier dat in de vijver zit,
KWAAK
10. Ik ben het huisdier dat de muizen
vangt.

Help Boer Wil met zijn moeilijke
puzzel

Boer Wil’s vriend is verdwaald tussen de weilanden. Kun jij hem helpen
de juiste weg naar de boerderij te vinden?



Boer Wil telt af tot kamp
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1 rood = 24 mei, laatste Chiro dag 

geel = 31 mei

oranje = 7 juni

groen = 14 juni

bruin = morgen vertrek ik op kamp

paars = 5 juli, nog 1 week

donker rood = 30 juni, vakantie

donker groen = 28 juni

Wel allemannekes toch!
 ’t Is ongelofelijk hoe rap de tijd gegaan is. De laatste
Chiroactiviteit zit er al op, en ik moet zeggen: we
hebben er allemaal ferm van genoten!
Nu sluiten we het jaar af met iets speciaals… een
onvergetelijk kamp natuurlijk!
Ik heb voor jullie een kleurplaat meegebracht. Maar
pas op hé, die mogen jullie enkel op bepaalde dagen
inkleuren.
Tot in Nieuwkerke!


